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 DE GOEDE HERDER 

 

 

Ik ben 

voor de schapen de deur 
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     DIENST ROND DE SCHRIFT 
 

  Zondag 30 april 2023  

Kerk van de Eenheid in Christus 

Son 

 

    Zondag van de Goede Herder 
 

 

 
Pianospel 
 

Aanvangswoord 
“:De Heer is mijn herder” is wel een van de bekendste en meest 
gebruikte Bijbelteksten, vooral bij begrafenissen. Het geeft aan 
hoezeer men tijdens het leven op Hem heeft vertrouwd. Zo 
ongeveer klinkt ook het geliefde Barnard-lied na de preek: “O 
Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor.” Bij 
protestanten is Jezus de figuur, die bij katholieken Maria is: een 
toegankelijke godspersoon. Maar misschien is Maria veel meer het 
beeld van de jonge kerk en functioneert Jezus als  aanduiding van 
een beweging binnen het toenmalig Jodendom, zoals hij bij ons het 
nieuwe leven aanduidt, gesymboliseerd in het licht van de 
Opstandingskaars. Omdat zijn licht ook ons kan inspireren steken 
wij zijn licht aan aan ons gemeenschapslicht op Tafel. 

 
Zingen:  “Licht dat ons aanstoot in de morgen” (LB 601)                                         
 

Bemoediging  
Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

Gebed van toenadering 
Groot zijn de daden van Hem 
- Gezegend zijn NAAM-  
Glans en luister straalt van zijn werk, 
zijn lof blijft staande voor altijd 
De NAAM roep ik aan van Hem 
- Gezegend zijn NAAM! – 
want Hij is mijn herder, 
mij zal niets ontbreken, 
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Laat schallen voor God, heel de aarde! 
Zingt de glorie van zijn NAAM, 

want Gij hebt ons uitgeleid naar de overvloed. 
Wijkt voor het kwade, doe het goede 
en zoek naar vrede, jaag die na! 
Amen. 
 

Zingen: Ps. 66,1-3  -  Breek aarde uit in jubelzangen 
 

Kyrie en Gloria 
Laten wij de Heer aanroepen  
voor de nood der wereld 

en zijn naam prijzen,  
want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
(…..) 
Gij Eeuwige! 
Wij zoeken naar beschutting 
in wereld en maatschappij, 
waar wij zo vaak dreigen 
ons houvast te verliezen. 
Weinig is zeker, 
ook al hebben wij ons  

nog zo tegen ongeluk en schade 
verzekerd…. 
Maar het meest treft ons in het hart, 
dat mensen met elkaar 
zo weinig betrouwbaar zijn, 
zo incorrect, zo bang… 
Daarom noemen wij u met ere 
en met verwachting: 'Herder', 
omdat U zich kenbaar heeft gemaakt 

als onze garant voor behoedzaam leven, 
die ons aanspoort 
om het herderschap als hoogste opdracht 
te praktiseren met de mensen 
die wij als naasten ontmoeten. 
Gun ons daartoe de kracht van uw Geest, 
opdat wij de aangewezen weg 
zonder bedenking èn opgewekt 
zullen verrichten, 
ter wille van uw zuchtende schepping, 

zo bidden wij allen tezamen: 
Kyrie en Gloria (LB 299e) 

- Gloria zo mogelijk staande - 
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Groet 
De Heer zal bij u zijn 
De Heer zal u bewaren 
 

Gebed van de zondag 
Gij, 
die ons toegang geeft tot U 
in Jezus, de Levende, 
de goede Herder, 
leer ons hier 
te luisteren naar zijn stem 

opdat wij U kennen, 
en doe ons met Hem 
uw rust binnengaan 
in deze gevleugelde tijd 
en heel ons leven 
Amen 
 
Eerste lezing: Nehemia 9,6-15 
 

Zingen: 'Zingt voor de Heer een nieuw gezang' (LB 655)  
 
Evangelielezing: Johannes 10,1-10,  
gevolgd door  acclamatie: “U komt de lof toe” (LB 339a) 

 

Preek 
 

Pianospel 
 

Zingen: “O Jezus, hoe vertrouwd en goed” (LB 512: 1 en 2 
allen, 3 vrouwen, 4 allen, 5 mannen, 6 en 7 allen) 
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Gebeden en gaven 
Toelichting bij de gaven - 

Collectedoel: Neupane fonds St. Michielsgestel 
Rekeningnummer: NL38 RABO 0307 0707 19 tnv Stichting 
Neupanefonds, St. Michielsgestel 
 
Voorbeden,  
met acclamatie: “Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons” 
(LB 367e) 

 
stil gebed - Onze Vader…… 
 

Slotlied: Een lied voor 4 en 5 mei  (LB 709) –  
- zo mogelijk staande  - 

Willem Vogel ontdekte later dat elke muzikale zin uit een ander bestaand lied kwam!  

Dus eigenlijk was hij niet de componist, maar de verzamelaar! 

 

Slotgebed  (door allen mee te bidden) 
Gij, goede Herder, 

die zoekt wat verloren is geraakt, 
wij danken U voor de overvloed van leven, 
die Gij ons belooft in Jezus, de Levende. 
Verzamel alle mensen rond zijn Woord, 
opdat zij horen naar zijn stem, 
en laat er zo vrede komen op aarde, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
Wegzending en zegen 

Pianospel 
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Lied 601 

 

2.Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht,laatste woord van Hem die leeft. 
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Psalm 66: 1 – 3 

 
Componist Straatsburg 1545 – Psalm 118, Dichter Ad den Besten en Gerrit Kamphuis 

 

2. Kom, zie nu de geduchte werken 
die God aan mensen heeft gedaan: 
Hij stelde aan de wateren perken, 

droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij trotsen, draagt het hart niet 
hoog. 

3. Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 

die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
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Lied 299e 
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Lied 655 
 

 
 

2.Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
3.Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 

4. De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 
5. Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
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Lied 512: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 allen, 5 mannen, 6 en 7 allen 

 

 
 
2. uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
4. al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 

maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 
5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 

6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 

7. O naam, eeuwige ademtocht, 

een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 
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Lied 709 

 

2. De winter leek voorgoed voorbij 
en vóór ons lag de volle zomer; 
de macht was eindelijk aan de dromer, 
de nieuwe mens, zo droomden wij, 
verbrak de slavernij. 
 
3. Maar winters werd het in dit land: 
’t is kil rondom en in ons midden, 
in onze mond verstart het bidden, 
doodskou gaat uit van onze hand 
naar mens en dier en plant. 
 
4. O God, wat zijn wij dwaas geweest, 
dat we aan de vrijheid zó gewenden, 
dat wij de vijand niet herkenden, 
in opstand tegen u, het meest 
in eigen hart en geest. 
 
5. Vergeef het ons! Raak ons weer aan 
met levensadem, lente-tijding, 
en doe met krachten ter bevrijding 
ons hier in Christus’ vrijheid staan. 
God, laat ons niet vergaan! 


